verleden tijd (1)

Vorige week IS jarig.

Ik 50 jaar.

Dat ik natuurlijk vieren.

Mijn familie en vrienden ik allemaal uitgenodigd in een restaurant.

Bijna al mijn vrienden

Alleen Bert niet.

Hij ziek.

Hij mij.

Hij dat hij niet kon komen.

Natuurlijk ik veel cadeautjes.

Martin bijvoorbeeld een mooi boek.

Het erg laat.

Ongeveer om 24.00 uur het feest afgelopen.
Ik afscheid van mijn familie en vrienden,
Met de taxi Ik naar huis terug.

Ik teveel gedronken.

En ik niet meer rijden.

De volgende dag ik gelukkig vrij.

Ik niet te werken.

Ik dus lekker uitslapen.




antwoorden

Vorige week was is jarig.

Ik werd 50 jaar.

Dat moest ik natuurlijk vieren.

Mijn familie en vrienden had ik allemaal uitgenodigd in een restaurant.
Bijna al mijn vrienden kwamen .

Alleen Bert kwam niet.

Hij was ziek.

Hij belde mij.

Hij zei dat hij niet kon komen.

Natuurlijk kreeq ik veel cadeautjes.

Martin gaf bijvoorbeeld een mooi boek.

Het werd erg laat.

Ongeveer om 24.00 uur was het feest afgelopen.
Ik nam afscheid van mijn familie en vrienden,
Met de taxi ging ik naar huis terug.

Ik had teveel gedronken.

En ik kon niet meer rijden.

De volgende dag was ik gelukkig vrij.

Ik hoefde niet te werken.

Ik kon dus lekker uitslapen.




